
Wie alleen naar vandaag kijkt, mist wat er morgen toe doet. Wie zich 
blindstaart op een enkel perspectief, negeert de diversiteit aan mogelijke 
toekomsten. Politieke keuzes hebben gevolgen die verder reiken dan één 
regeerperiode. Daarom verdient de toekomst een vaste plek aan tafel.

Wij geloven in beleid dat niet alleen werkt voor ons, maar ook voor de 
generaties na ons. In besluitvorming die verder kijkt dan de waan van de dag. 
In het lef om verantwoordelijkheid te nemen, ook voor later.

Daarom ondertekenen wij dit manifest. Omdat wij de toekomst serieus nemen.

Een initiatief van

Samen nemen we  
de toekomst serieus


